
Klein Rome 
 

Midden tegenover de afrit van de Prins Bernhardbrug lag een paadje met de naam Gassteeg. 

Via dit paadje kwam je in een klein buurtschap met de naam “Klein Rome” en daarnaast 

twee grotere paden, nl. het Meester Cornelispad en het Blauwepad.  

 

 
Boerderij bij Klein Rome (tekening Rem Ouwejan) 

 

Aan het eind van de negentiende eeuw begint ook de economische malaise in de 

Zaanstreek. De molenactiviteiten raken verouderd en de fabrikanten missen de boot door te 

laat te investeren in stoomkracht en elektriciteit. De houten huizen worden verwaarloosd, 

de paden verarmen en de molens worden gesloopt. Voor een aantal kunstenaars is dit 

aanleiding aandacht te besteden aan de historie. Mensen als Jan Kruijver en Gerrit Mol gaan 

panden en molens in tekening vastleggen. Tekenaar Remmert Ouwejan komt in 1934 met 

zijn eerste boek Zaans Skoon en twee jaar later met Zaans Skoon deel 2. In het voorwoord 

schrijft hij:  

     “Bedenk dat alles van het heden 

                         Straks al weer hoort tot het verleden”  
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De kwaliteit van de houten pandjes was natuurlijk heel matig geworden. Geen toiletten, 

geen douches en tochtige vertrekken, maar wel panden die op de Zaanse Schans niet zouden 

misstraan. 

Rond 1960 worden de huisjes in Klein Rome afgebroken. Gelukkig hebben we de foto’s nog. 

 

 

 
 De zolderverdieping van een huisje in Klein Rome 

 

 

 

 

De 17e eeuwse schouw 

 

In het huisje woonde een gezin met 10 kinderen. De ouders sliepen in de bedstee. De 

kinderen sliepen op strozakken op zolder.  
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